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Afrika
Uitgelaten en vol zin stond Cees op Schiphol. “Met een 
bekende groep ondernemers maakten wij deze reis. We  
werkten aan een project in Mozambique dat één van de 
leden uit de groep ooit was gestart. We wilden ons 
ondernemerschap en onze talenten gebruiken om de 
mensen daar werk, eten, gezondheidszorg en het evange-
lie te geven. Geen pure liefdadigheid, maar een zakelijk 
bedrijf waarbij eventuele winsten weer gebruikt worden 
voor nieuwe projecten. We waren enthousiast over 
elkaars talenten, de mogelijkheden en het mooie conti-
nent Afrika. Maar Afrika is een bijzonder continent waar 
veel zaken zo anders liggen. Dat begrijp je als westerling 
bijna niet. We kregen veel tegenslag in het project. Dat 
gaf spanningen in de groep, omdat het niet leek te lukken, 
maar het wel heel veel van ons vergde. Behoorlijk wat 
geld dreigde in een zwart gat te vallen, terwijl we iets 
goeds wilden doen. Toen kwam het besef dat we ons niet 
moesten laten leiden door tegenslag, maar door vertrou-
wen. Vertrouwen in elkaar is soms al moeilijk genoeg, laat 
staan dat je je nog meer afhankelijk van God moet 
opstellen. Daarom besloten we met de hele groep die in 
Afrika hielp, mee te gaan met de reis naar de Negev 
woestijn.”

Nat pak
Als ondernemer heeft Cees altijd een sterke focus op 
strategie en vooruitgang. “Ik denk altijd na over waar het 
naartoe gaat in de sector. Wat soms betekent dat, zelfs in 

goedlopende processen of producten, ik vrij vroeg roep 
dat het anders zou kunnen. Dat geeft nogal eens rumoer. 
Verandering betekent niet altijd dat alles wat we nu doen, 
slecht zou zijn. Maar te lang herhalen wat je doet, geeft 
afstomping. Dat is in de kerk zo, in je bedrijf en in je pri-
véleven. Hou het vooral spannend, zou ik zeggen. Mede 
daardoor heb ik diverse overnames gedaan. Die schaal-
vergroting zorgt voor uitdaging. Elke keer kom je weer 
op een nieuw niveau, net als bij het bouwen van een flat. 
En echt, op de twaalfde verdieping ziet het er anders uit 
dan op de zevende. Elke keer is het dus weer de vraag 
hoe je het gaat inrichten. Natuurlijk is dat spannend.”

“Misschien is ondernemen wel net als slootje springen. Je 
begint met een droge greppel, dan een klein slootje. Maar 
je zoekt steeds grotere sloten op, gebruikt op een gege-
ven moment een polsstok. Wel wordt de afweging of je 
er nog wel overheen kunt springen, steeds lastiger. Maar 
ik wil altijd toch weten wat er aan de andere kant speelt. 
De nieuwsgierigheid wint het bij mij vaak van de angst. En 
af en toe een nat pak halen hoort bij ondernemen.”

Verdiepingen
Ook in zijn geloofsleven blijft Cees nieuwe dingen ont-
dekken. “Maar in tegenstelling tot het zakelijk bouwen, is 
geloven meer een zaak van ‘verdiepen’. De eerste verdie-
ping van mijn geestelijke ontdekkingstocht is het funda-
ment dat mijn ouders hebben gelegd. Natuurlijk probeer 
je als kind en puber zo veel mogelijk te voldoen aan hun 

Altijd op zoek 
naar iets 
nieuws

tekst: wessel van houdt, fotografie: maarten de graaf

Cees van der Meij

Zowel in zijn bedrijf als in zijn geloofsleven is hij altijd bezig 

met het ontdekken van nieuwe dimensies. Elke keer is hij 

weer op zoek naar een nieuw en hoger niveau. “Ik wil niet in 

herhaling vallen, het nieuwe heeft mij altijd geboeid”, zegt 

Cees van der Meij. Mede daarom ging hij vorig jaar mee met 

de reis naar de Negev woestijn.
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verwachtingspatroon. Maar om te groeien in je geloof, 
moet je zelf op onderzoek uit en iets toevoegen als je 
niet in herhaling wilt vallen. Ook nu ik de 50 jaar ben 
gepasseerd, gaat die zoektocht door. Als ik soms denk 
dat ik het begrijp, volgt er een nieuwe dimensie. Soms 
lees ik een Bijbelverhaal voor de 101e keer en dan zie ik 
toch weer iets anders. Zakelijk bouw je een toren van 
Babel, maar met het geloof ga je de diepte in. Naar de 
kern. Als je beide doet, houdt dat elkaar mooi in even-
wicht. Bouwen en verdiepen. Je ziet toch om je heen 
waar het fout gaat. Bij bedrijven en mensen zonder dit 
evenwicht zie je dat ze sneller ‘uit balans’ zijn. De weg 
kwijtraken bij morele of financiële kwesties.”

Ontkiemingskracht
In Israël wilde de groep ook terugkeren naar de kern. “In 
het donker kwamen we aan”, vertelt Cees. “We sliepen 
nu eens niet in een viersterren hotel, maar in eenvoudige 
barakken en tenten. De eerste ochtend overviel me de 
zinloosheid van zo’n dorre vlakte enorm. Je kijkt naar 
buiten en je ziet alleen stenen, zand, heuvels en een bran-
dende zon. Hier en daar stond een dorre struik. ‘Wat 
doe ik hier’, dacht ik. ‘Ik heb hier niks te zoeken.’ Je hebt 
daar gewoon helemaal niks.”

Cees: “Hoe langer ik in de woestijn verbleef, hoe meer ik 
begon te zien in dat niks. Ik zag in die lege woestijn ver-
halen. Verhalen van mensen uit de Bijbel die zich daar 
hebben afgespeeld. Verhalen van ontberingen, tegenslag 
en verdriet. Maar ook van blijdschap en overgave. Die 
verhalen leken op onze eigen levensverhalen die we in de 
groep met elkaar durfden te delen. Maar je moet er wel 
oog en oor voor hebben. Hoe rustiger ik werd, hoe meer 
ik begon te zien. In de Negev woestijn schuilen duizen-
den soorten zaden die niet ontkiemen (groeien), omdat 
het zo weinig regent. En als het regent, kan het zo heftig 
zijn dat de watermassa alles meesleurt naar het laagste 
punt, de (Dode) zee. Tenzij je het water opvangt. Dan kan 
de woestijn in een mum van tijd een groene oase wor-
den en kun je er zelfs druiven telen. Dan kent diezelfde 
dorre woestijn een enorme ontkiemingskracht met een 
enorme rijkheid en diversiteit. Die ontkiemingskracht zit 

ook in ons mensen als wij levend water krijgen en weten 
vast te houden. Dan kan een ogenschijnlijk dor leven ver-
anderen in een groene oase.”

Vasthouden
“Tijdens een van onze tochten goot onze gids Arthur 
kostbaar water uit zijn fles over een licht hellend 
gedeelte. De druppels rolden er als grote tranen van af. 
Het is er zo droog, maar het water wordt niet opgeno-
men. Daarna pakte hij datzelfde zand, deed dat in de kom 
van zijn hand en deed er water bij. Hij vermengde het 
met elkaar en het werd klei. Kneedbaar en bruikbaar. 
Zelfs als je de Geest krijgt, als je levend water krijgt, kan 
dat van je afdruipen. Het verkwikt even, maar gaat snel 
weg. Je moet dat water zien vast te houden en je leven 
vermengen met de Geest. Dan kun je er iets van maken.”

Metaforen
Cees houdt enorm van metaforen en in de woestijn 
kwam hij ze veel tegen. Tijdens een van de vele tochten 
zag hij geulen waar water doorheen gestroomd moet 
hebben. “Soms waren dat smalle geultjes, maar soms ook 
brede die meer op rivieren leken. Daar moet destijds het 
water doorheen gekolkt hebben. Dat is echt onvoorstel-
baar als je daar in de droogte staat. Soms was dat al 
generaties geleden ontstaan of aangelegd, maar nog was 
dat te zien. Ook wij mensen kunnen ‘geulen’ in ons leven 
zichtbaar maken waar het levend water door stroomt. 
Strepen waar de Geest van God door is gekomen, hoe 
hij ons heeft gevormd en geslepen. Ik dacht er toen ook 
aan dat het toch mooi zou zijn als wij in ons leven als 
hoogste doel stellen om een sleuf achter te laten in ons 
gezin, onze familie, gemeente of ons bedrijf. Een sleuf 
waar het water, de Geest, doorheen kan stromen of mis-
schien wel kan kolken, zodat generaties lang hier de 
vruchten van kunnen plukken. Wat je nu achterlaat, kan 
tot heil zijn voor komende generaties. Denk niet te klein 
over de grootsheid van God. Als je een uur door de 
woestijn loopt, zie je allemaal van dat soort beelden.”

Diepgang
“Door de rust en de eenvoud vind je daar diepgang”, 
zegt Cees. “Je gaat zoeken in de geheimen van het leven. 

Ik kwam erachter dat in stilte veel meer diepte zit. En dat 
in iets wat dood lijkt, veel leven kan zitten. Dit soort 
processen kun je niet vatten in een sessie. Dat moet in 
een ontmoeting met elkaar en met God. Elke dag dat ik 
daar zat, kwam ik meer los van de hectiek van het leven. 
Dan merk je gewoon in wat voor gekkenhuis we leven. 
Als je er middenin zit heb je dat niet door. Iedereen 
schiet in de kramp door de economie, beurskoersen, 
pensioenen enzovoort. Maar we moeten terug naar de 
diepte van het evangelie. Verdiepingen maken in je geloof 
en daardoor in relaties, je huwelijk, je bedrijf of je kerk.”

Eenvoud
Hij is duidelijk stil gezet bij de eenvoud. En daardoor is 
Cees gaan nadenken over wat een mens beweegt. “Wij 

zijn heel erg prestatiegericht. Ik word de hele dag omge-
ven door managementzaken en verantwoordelijkheden. 
Met kpi’s (kritische prestatie indicatoren, red.), deadlines 
en ga maar door. Ook in de kerk is dat prestatiegerichte 
doorgedrongen.  Als we niet uitkijken, dan vergaderen we 
meer over de organisatie dan dat we luisteren naar God 
en mensen. De kerk moet missionair zijn, maar de kerk 
dat zijn wij. We moeten discipelen durven worden, geen 
bewakers. Daar kun je rapporten met honderd pagina’s 
mee vullen, maar daar bereik je niets mee. Het ligt uitein-
delijk aan je eigen verlangen om andere mensen te berei-
ken. Natuurlijk is het prachtig om met mede-christenen te 
praisen en het liefst in een stadion vol. Maar uiteindelijk 
ligt het in de eenvoud. Wat heb jij gedaan voor de minste? 
Al is het er maar één. Dat is genoeg.”
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“Zakelijk bouw je een toren 
van Babel, maar met het 
geloof ga je de diepte in. 

Naar de kern.”
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Cees: “Ik heb wel geleerd dat geluk in het leven in deze 
eenvoud ligt. Wat je ook zoekt aan de andere kant, het 
bevredigt niet. Het is altijd te weinig. Wij zitten in een 
trend dat het altijd meer moet zijn, de toren moet hoger. 
Je hebt dat recentelijk gezien, met de beloningen en 
bonussen van bestuurders. Als je geen alternatief, geen 
balans hebt, is het NOOIT genoeg. We worden voortge-
stuwd in de snelheid van het leven met technologie, wel-
vaart en luxe. In de woestijn is gewoon niets meer dan 
eenvoud en stilte. Het is zo’n contrast. Het was niet eens 
beklemmend. Als er thuis een stilte is, word je onrustig. 
Het is zo’n andere wereld waarin je terecht komt. Het 
werkt louterend.”

Inspiratie
Over zijn tocht raakt Cees niet uitgesproken. De Negev 
woestijn heeft veel indruk op hem gemaakt. “De eerste 
dag dacht ik dat ik daar gek zou worden. Nu heb ik geen 
groter verlangen dan terug te gaan. Elke dag, elke stap, elk 
gesprek, elke tekst en bijna elke steen heeft een verhaal. 
Verhalen van duizenden jaren oud en van miljoenen men-
sen die ons zijn voorgegaan. De link met de historie van 
het Joodse volk voel je daar. Ik vond het prachtig om daar 
Adonai te loven en te prijzen. We zongen mooie hymnes 
in het Engels, Hebreeuws en Nederlands. Het was bijzon-
der om dat daar met elkaar mee te maken. Succesvolle 
individuele zakenmannen die weer voor even ‘jongens’ 
waren met elkaar. We deelden letterlijk en figuurlijk alles. 
Deze reis was geen oplossing voor alle problemen die je 
in je leven tegenkomt. Maar het is een middel tot verdie-
ping, tot een ander inzicht. Zowel op het gebied van zaken 
als van je geloof. Het geeft een ander zicht op de groots-
heid van God. Wij denken zo menselijk, zo klein. Denken 
echt dat we de wereld letterlijk in handen hebben met 
een smartphone. Maar we weten niets.”

De tocht is inmiddels een jaar geleden, maar de groep is 
nog altijd bij elkaar. “Binnenkort gaan we naar Mozambique 
om ook daar een altaar te bouwen. Het wordt een mooi 
project.”
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Ook al uw bancaire zaken zijn via ons kantoor te regelen 
 

“We denken echt dat we de 
wereld letterlijk in handen 

hebben met een smartphone. 
Maar we weten niets.”
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