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Hoe is het idee van Lifetime
Expeditions ontstaan?

Jolanda:*“lk ben vaak in Israél geweest en wilde zelf ver-
diepingsreizen organiseren; niet over de gebruikelijke
toeristische thema’s, maar over de cultuur en de joodse
manier van leven, die nogal verschilt van onze westerse
manier van denken. Daarnaast ben ik geinteresseerd in
de rol die Israél heeft in Gods plan met deze wereld.”

Aad: “Israél is voor mij vooral gaan leven nadat ik de
Negev in 2008 had bezocht. Deze woeste omgeving kent
dorre vlaktes, maar ook vruchtbare oases.Voor ons was
de combinatie toen snel gemaakt: het tot jezelf komen in
de lege woestijn en het focussen op de toekomst in de
bloeiende wildernis. De rotsformaties en eindeloze vlak-
tes waren inspiratie voor krachtinspanning.Al snel begon

het ondernemersbloed te kriebelen toen we contact
kregen met onze huidige gids, die bijzonder veel kennis
bezit over de Negevwoestijn.”

Waarom stuur je ondernemers de
wildernis in?

Aad: “Je gaat tijdens een Lifetime Expedition lichamelijk
tot het uiterste, waardoor vragen over je bestemming en
je identiteit extra hard binnenkomen. Heel anders dan
wanneer je comfortabel in een bureaustoel hangt. De
Negev is een plek waar thema’s als zingeving en herstel
bij elkaar komen. Door een Lifetime Expedition word je
als ondernemer geconfronteerd met wie je bent tegen-
over jezelf, God en de mensen om je heen.”

“lk heb de Experience
ervaren als een pauze-
moment in mijn leven”

Jolanda:“Je staat daar in een verlaten, droge wildernis. De
stilte is oorverdovend.Vanuit die positie kun je nadenken
over het heden en de toekomst. De woestijn is bij uitstek
het decor om als drukke ondernemer op jezelf terugge-
worpen te worden.”

Het doel van een Negev-expeditie?

Jolanda: “We maken een splitsing: de Expedition en de
Experience. In de Expedition gaan de fysieke remmen los:
we beklimmen bergen, hiken door verlaten gebieden en
rauzen door het woestijnzand met de 4x4’s. We over-
winnen onze angsten en motiveren elkaar om grenzen te
verleggen. In de Experience worden er topics aangereikt,

“We beklimmen bergen, hiken door

verlaten gebieden en rauzen door het
woestijnzand met de 4x4’s”’

waar iedereen vervolgens persoonlijk
mee aan de slag gaat. Welke plek heeft
God in jouw bedrijf? Hoe beinvioedt dit
de manier waarop je leiding geeft? Ook
denken we na over onderwerpen als
angst om controle of respect te verlie-

die ons leven bepalen. De manier
waarop wij in het westen emotie en
ratio loskoppelen, is in de joodse tradi-
tie niet aan de orde. De woestijngids
die ons gedurende de expeditie bege-
leidt, legt uit hoe naar Hebreeuws

‘“Jezus ging niet voor niets

regelmatig de woestijn in”

zen binnen je bedrijf; iets wat je mis-
schien normaal gesproken niet zomaar
deelt. Dit alles wordt iedere dag op ver-
schillende manieren verwerkt met
andere ondernemers en de trainer. De
natuur en de stilte dwingen je de waan
van de dag te laten voor wat die is en je
te focussen op wat er daadwerkelijk
toe doet”

Aad: “Het mooie is dat je in de
Expedition door het paardrijden,
4x4-rijden en ander lichamelijk geweld
geestelijke ruimte creéert voor de
Experience. Eigenlijk zou ik dit ieder
jaar moeten doen, omdat het voor mij
zo veel heeft betekend en omdat ik
over kwesties heb nagedacht waar ik
doorgaans de tijd niet voor neem: Jezus
ging niet voor niets regelmatig de woes-
tijn in.”

Kunnen jullie nog iets
vertellen over de
Experience?

Jolanda: “De Experience is absoluut
geen Bijbelstudie in de woestenij.We
houden het dicht bij onszelf en we
denken na over de wezenlijke dingen

gebruik geest, ziel en lichaam onlosma-
kelijk verbonden zijn en hoe we in har-
monie kunnen leven met elkaar en de
schepping.”

Aad:“Dat ik overdag in de voetstappen
liep van Mozes en Abraham had impact
op mij. Zoiets kun je moeilijk uitleggen,
maar moet je zelf ervaren. De sabbat-
viering en de diepe betekenis die God
gaf aan deze dag vormde voor mij ook
een hoogtepunt. Het is een feest waar
vrienden en familie bij elkaar komen;
een climax van de week en totaal niet
te vergelijken met onze zondag”

Het effect van een Lifetime Experience?
Aad: “ledere deelnemer was binnen
deze reis op zoek naar antwoorden op
bepaalde vragen. Het is ontzettend
waardevol gebleken om alleen en in
groepsverband na te denken over issues
die je als mens en ondernemer bezig-
houden. Ik heb de Experience ervaren
als een pauzemoment in mijn leven.”
Jolanda: “We focussen op het loslaten
van alles wat ons bezighoudt als onder-
nemers, het ervaren in de Experience
en de fysieke actie in de Expedition:
hoofd, hart & handen!

Eind oktober staat de eerstvolgende expeditie gepland. Meer informatie?
Ga naar: www.lifetimeexpeditions.nl voor reisdata, verhalen van deelnemers

en andere informatie.
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